
In de week gelegd 43-25, 19-10-2025, Blijf overeind! 

Exodus 17, 8-13; 2 Timoteüs 3, 14-4,2; Lucas 18,1-8 

 

Na een tijd waarin het bestaan van Israëli’s en Palestijnen 

synoniem leek voor een slagveld, komt er nu mogelijk 

ruimte voor hun levensweg. Een Amerikaans plan voor 

blijvende vrede in het Midden Oosten biedt kansen. Wel 

rijst de vraag hoe een mens temidden van zoveel agressie 

overeind kan blijven. Dit geldt voor ieder die in zijn 

persoonlijke leven te maken krijgt met kwaadaardigheid. 

Waar haal je de kracht vandaan overeind te blijven, niet 

te buigen voor de machten van het kwaad?    

 

De lezing uit Exodus vertelt ons dat het joodse volk, op weg naar het Beloofde Land (!), in de 

rug wordt aangevallen door de Amalekieten. Mozes zendt zijn bevelhebber Jozua om de strijd 

aan te gaan. Zelf gaat hij de heuvel op met de staf van God, waarmee hij de zee gespleten had. 

Zolang hij -net als eens bij de zee (!)- zijn armen opgeheven hield, wonnen de Israelieten, 

maar zakten zijn armen, dan won Amalek. Wanneer Mozes moe wordt, laat hij Aäron en Chur 

zijn armen ondersteunen. Het verhaal lijkt ons te willen zeggen dat Mozes, zolang hij God 

‘zoekt’, overeind blijft, en niet vermalen wordt door het kwaad.       

 

In zijn tweede brief aan Timoteüs stimuleert Paulus zijn geloofsgenoten zich aan de leer te 

houden die zij gelovig hebben aanvaard. Dat is de blijde boodschap die Jezus verkondigde: 

God houdt van heel zijn schepping, van ieder mens. Dat betekent níet dat God al onze wensen 

verhoort, wél dat Hij ons vasthoudt en niet verloren laat gaan. Paulus vraagt hen om hun 

gewoonten te verbeteren, onderricht te geven in de waarheid en mensen op te voeden tot een 

rechtschapen leven. Door hierin te volharden, blijf je overeind.  

 

In het evangelie vertelt Jezus over een rechter die zich om God noch gebod 

bekommerde. Een arme weduwe echter, kwam herhaaldelijk met het verzoek haar 

recht te verschaffen. Uiteindelijk gaf de rechter toe, moe van haar eindeloze 

bezoeken. Jezus merkt op: Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn 

uitverkorenen die daar dag en nacht om roepen?, en vervolgt: God luistert en zal 

ons spoedig recht verschaffen. Zoals Mozes met zijn staf, zo moeten wij leren te 

volhárden in onze gerichtheid op God -in ons gebed. Ons antwoord op Jezus’ vraag: 

Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden? Blijf overeind!   

   

 

 

  

 

 


